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Öncelikle bu : 


projesinin 1 
evvel ilk sayıyı okuduğunuzu var 
sayıyorum. İlk gazete benim için çok 
özel bir yere sahip olsa da yazıların 
çoğunu kendim yazdığım için bu 
projenin asıl amacını yerine 
getirmiyordu. Bireylere hızlı bilgi 
vermek ve gazete okuma bilincini 
kazandırma kısmını başarsa da ilk 
defa bu sayıda farklı kişiler burada 
bir yazı yazabilmek için araştırma 
yaptı ve çabaladı. Önceki sayıda 
genelde hatalar olmasa da bazı 
yazıları yazarken araya giren farklı 
sorunlardan dolayı “Bir oyun 
karakteri nasıl hayat değiştirir?” 
yazısının sonunda bazı yazım 
hataları gözümden kaçmış. Bunun 
aynısı olmaması için bu sayıda daha 
dikkatli olacağı söz veririm. İyi 
okumalar dilerim... 


dci sayısını okumadan 


> hydrothermal 
venis 
N. 


Sayfa 4 


Guropa ve Enceladus uydularında olası yaşamın potansiyel 
keşfi hakkında keşifler. 


Gökhan GÜNEY ve Doğancan ÖZGÖKÇELER 


KRambriyen dönemi deniz yaşamı ve bize öğrettikleri! 


milyon yıl evveli kapsayan Ediyakaran döneminde ortaya çıkan ilkin sindirim sistemleri ve sinir sistemlerinin daha 

gelişmiş örneklerinin ortaya çıktığı Kambriyen dönemi gezegenimizin tarihinde ortalama 539 ile 485 milyon yıl 
aralığına denk gelmektedir. Bu yazıda bu dönemin neden önemli olduğu hakkındaki bilgi vermek, yanlış anlaşılmaları 
düzeltmek ve neden bu dönemin eğitim sisteminde yer alması gerektiği konusundaki fikirlerimize değineceğiz. Bu noktada 
Kambriyen döneminin önemi hakkında ya da ne kadar eski olduğu kafanızda bir fikir oluşması gerekirse bu döneme ait 
fosiller hayvan biyolojinin en temel hatlarının bu dönemlerde şekillenmeye başladığı ya da şekillendiği bir dönem. Bu 
dönemde karada hayvanların veya ormanların olmadığı bir dönemdi. Denizlerde yaşamın çeşitlendiği ve günümüzde alışık 
olduğumuz belli başlı şubelerin ana hatlarının oluşmaya başladığı bir dönemdir. Buradaki yazıda yazıyı yazdığımız sırada 
eğitim sisteminden çıkarılan evrim yanında yaşam tarihi gibi konuların neden önemli olduğunu ve öğrencilerin bilime ilgi 
duymasını sağlayabileceğini örneklemek amacıyla bu dönemdeki canlılara değineceğiz ve biyoloji eğitimine nasıl katkısı 
olabileceğini vurgulayacağız. 


İY yaşam tarihinden bahsedilirken gezegenimizdeki hayvanların ana hatlarının oluştuğu ve ortalama 635 ile 538 


Makale 


Yukarıda Anomalocaris canadensis türü ile aynı Radiodonta Takım içinde yer alan bir başka tür olan Sfanleycaris hirpex 
türünün ROMPP 65674 kodlu fosil örneği ve onun modellenmesi ile fosilde gözüken yapılarla elde edilen anatomik çizim yer 
alıyor. Canlıların sınıflandırılma bilimi olan taksonomi bilimi hakkında bilginiz yoksa yukarıda bahsedilen “Takım” kavramı 
size biraz yabancı gelmiş olabilir. Bu noktada çok tanıdık gelecek Sfanleycaris hirpex türü için taksonomik sınıflandırmayı 
göstereyim. Buradan soldan sağa gidildikçe tür sayısı azalır ama genetik benzerlik artar: 


Üst Alem: Ökaryot; Alem: Hayvanlar; Şube: Arthropoda; Sınıf: $#Dinocaridida; Takım: #Radiodonta; Aile: #Hurdiidae; Cins: *Stanleycaris 


İlk örnek vermem gereken tür Kambriyen döneminin ve muhtemelen dünya tarihinin ilk 
baskın avcısı olan Anomalocaris canadensis isminde nesli tükenmiş deniz canlısı. Bu canlı 
dönemindeki canlıların çoğu millimetre ve santimetre gibi birimlerle gösterilecek küçük 
canlılarken bu bahsettiğimiz canlı ortalama I metre boyuna sahipti. Karada Tranosourus rex gibi 
daha popüler ve daha çok aşina olduğumuz türlerden çok ama çok daha önce, karada tek bir hayvan 
yokken denizlerde bu kadim eklembacaklı (Arthropoda Şubesi) denizlere hükmediyordu. Bu canlının eğitim 
siteminde bile örnek verilmesi gerektiğini düşünmemizin tek sebebi bu kadar eski bir dönemde yaşamış farklı bir canlı 
> olması değil. Bu canlının yaşadığı dönemdeki suyun oksijen düzeyindeki değişimler ve canlıların görece daha ince bir yapısı 
Z olmasında dolayı Tranosourus rex türünün aksine Anormalocaris cinsinin farklı fosil örnekleri sayesinde Anomalocaris 


canadensis türü ve akrabalarının sindirim sistemini, beyin yapısının x şeklinde bir yapısı olduğunu ve biraz daha uzak 
akrabalarının fosilleri içindeki minerallere bakarak bizim kanımızdaki demir elementi aksine bakır elementi olduğunu 
yani kanlarının yeşilimsi bir mavi olması gerektiğini keşfettik. Bununla birlikte bu dönemde yaşamış bir 
başka canlı olan Pikaia gracilens türü biz dahil bütün kordalılar için kritik bir öneme sahip. Bu noktada 
öncelikle Kordalılar (Chordata) Şubesi hakkında temel bir bilgi vermem gerek. Bu şubenin üyeleri 
vücutlarından geçen merkezi sinir sistemini koruyan bir yapıdan dolayı bu ismi almış. Bu şube altında yer alan 
bir alt gurup ise bu yapıyı önce kıkırdaklı bir iç iskelet olacak ve daha sonra kalsiyum depolayarak kemik sistemlerini ortaya 
çıkaracak bir evrimsel soy ağacına sahip omurgalıları da kapsıyor. Bu omurgalılar içinde balıklar, amfibiler, sürüngenler, 
kuşlar ve tabi ki bizim türümüzün de yer aldığı memeliler var. Eğer vücudunuzu dikkatli incelerseniz sırtınızda omurganızı 
fark etmişsinizdir. İste bu sizin diğer insanlar gibi bir kordalı olduğunuzu gösteren bir anatomik özellik. Bilinen en eski 
merkezi sinir ağı yapısı ve onu koruyan “nörokord” yapısının olduğu, bu yazıyı yazdığımız sırada bilinen en eski kordalı 
örneği bundan 505 milyon yıl evvel yaşayan çok küçük bir hayvan olan Pikaia gracilens ve bu türün fosil örnekleri. Sanırım 
bu örnek hem kendi biyolojimizi anlamak için hem de diğer canlılarla olan bağımızı anlamak için bu bahsi geçen dönemdeki 
canlıların neden güzel ömekler olduğu konusunda size bir fikir vermiştir diye düşünüyorum. Bu dönem yaşamış canlıların 
fosilleri paleontoloji ve biyolojinin nasıl süreçlerden geçtiğini anlamak ve gezegenimizin tarihini kavramak konusunda 
yardımcı olacak örneklerdir. Bu dönem yaşamış canlıların sindirim sistemleri ve sinir sistemlerinin fosilleri bulunmasıyla 
birlikte bazı fosillerin içindeki kanların içerdiği minerallerin fosilde ayrı bir katman oluşturması yüzünden bilinen en eski 
kanın nasıl bir renge sahip olduğu hakkında fikrimiz olabilmişti. Merak ettiyseniz söyleyelim. Bu kan bakır elementi 
içermesinden dolayı yeşilimsi bir mavi renge sahipti. Bizim kanımız demir içermesinden dolayı kırmızı renktedir. 
Görebileceğiniz gibi bu dönemdeki canlılar günümüzde alışık olduğumuz hayvanlardan farklı gözükse de günümüzdeki 
biyolojiyi anlamak ve yaşamın tarihinin ne kadar geniş kapsamlı ve ski olduğu fikrini öğrencilere aktarmak için gerçekten 
güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Biyolojini amacı canlıları anlamaktır ve bu gezegendeki diğer canlıların biyolojisi ve 
geçmişini içermeyen bir biyoloji dersi amacına ulaşamaz ve kendi biyolojisi dahil bütün yaşamı kavramaktan uzak bir nesil 
ortaya çıkmasını engellemenin en güzel yolu biyoloji eğitimini farklı örnekler ve beyin fırtınaları ile bireylere aktarmaktır. 
Umarım bu verdiğimiz iki örnek hem bu dönem hakkında hem de fosillerden neler öğrenilebileceği hakkında fikir vermiştir 
diye umuyorum. 
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>) İslam FAZLİYEV ve Doğancan ÖZGÖKÇELER 


a” Bapay zeka'nın oyun sektöründeki potansiyeli üzerine gözlemler. 


aha evvelden bu yazıyı ve çalışmaları yaptığımız zaman asıl amacımız oyun sektöründe hali hazırda gelişmekte olan 

yapay zekanın potansiyeli hakkında fikirlerimizi test ermek ve bu konuları geliştirebilmek için bazı testler yapmış ve 

bunları başka oyun yapımı ile uğraşan insanlara fikir vermesi için kapsamlı bir yazı haline getirmiştik. Bu yazıda bu 
yazıdaki çıkarımlarımızın bir özetini yapacak ve bu çalışmadan sonra yaptığımız bazı projelere değineceğiz. Bu küçük 
deneylerimizin kapsamında bir fotoğraftan ya da çizimden, insan yüz animasyonu veri seti yardımıyla animasyon 
geliştirmekten bahsetmiştik. Bu teknoloji sayesinde sadece bir karakter portresini kullanarak bir RPG (Rol Yapma 
Oyunları) oyununda görebileceğiniz diyaloglarda gözüken yüz animasyonlarını hepsini le edebiliyorduk. Daha sonradan 
Doğancan Özgökçeler'in kendi karakterinin çizimleri ile oluşturduğu, pixal.ai yapay zekâ görsel üretme sitesi içinde yer alan 
veri tabanını kullanarak kendi karakterinin daha gerçekçi çizimlerini elde etmiş daha sonra da denemeleri sonucu karakterinin 
kısa animasyonlarını elde edebilmişti. Normalde karakterin çizimi ve her bir animasyon için gereken bir diğer çizim süreci 
eğer uzman bir çizer değilseniz aylar sürebilecek iş gerektirirken bu gibi yapay zekâların kullanıldığı süreç ile bu karakter 
çizimleri ve animasyonları birkaç haftaya hatta günlere indirebilir durumda. Bir başka yapay zekâ üzerine verebileceğimiz 
örnek, bu yapay zekâ programlarını oyun içine entegre edilmesi gibi direk oyunlara bağlanması üzerine... Bu noktada 
character.ai sitesinde, Kambriyen dönemi canlılarını kapsayan yazı tabanlı bir rol yapma oyunu yapmayı denemişti 
Doğancan, bu yazılım sayesinde verilen kurallara göre çok farklı koşulları yapay zekâ kendi simüle edebiliyor ve oyuncuya 
her seferinde farklı bir deneyim yaşatabiliyordu ama bu da oyuncunun her şeyi yapıp oyunun kurallarını esnetmesiyle de 


sonuçlanabiliyordu. Bir başka yapılabilecek şeyde ister bizim yarattığımız ister hali hazırda kişiliği ve fikirleri ile ilgili 
verilerimizin olduğu bir oyun karakteri ya da tarihi bir kişiliğin sohbet yapay zekasını elde etmemize ve onla sohbet 
edebilmemize imkân veriyor. Özellikle bu sonuncusu çok etkileyici çünkü bir RPG oyununda o evrenin kurallarına göre 
konuşan ister insansı ister fantastik bir varlığın hem o dijital evrene hem de oyuncuya vereceği deneyim muhtemelen bir 
oyuncu ve bir oyun programcısı olan bizler gibi kişilerin kutsal kasesi gibi bir şey. Bu teknolojide özellikle GPT-3 ve 
sonrasında çıkan algoritmaların büyük etkisi var. Son olarak farklı konsept çalışmalarına örnek vermek konusunda ikimizin 
yaptığı bazı araştırma yazılarına ve önerilerine göz atmanız rica ediyoruz. Bu araştırmalarda "deep fake" teknolojisi, GPT-3 
algoritması ve yapay zekanın gelecekteki potansiyeli konularına odaklanıyor. Oyun sektöründe orijinal tasarımların önemi 
üzerinde duruyoruz. Bu yazıda, yapay zekanın potansiyeli ve oyun sektörünün geleceği üzerine çalışmalarımızı ele alacağız. 
Araştırmamızda bazı bilindik oyun karakterlerinin yapay zekâ tarafından yorumlanmış versiyonları kullanıldı. Mesela bir 
başka görsel üretme yapay zekâ programı olan Midjourney algoritması kullanılarak Orta Amerika'da kayıp şehir tarzında bir 
oyun projesi için test amaçlı konsept çizimleri gibi farklı konsept çizimleri üretilebiliyor. Bu yazılımı kullanılarak "Ramses'in 
1. Dünya Savaşı Lideri" konsepti için hazırlanan sonuçları da araştırma yazısında görebilirsiniz. Bu algoritma karakter 
tasarlamak isteyen ya da kendi çizimlerini geliştirmek isteyenlere ilk kısımda örnek verdiğimiz, pixel.ai kadar iyi bir seçenek 
olmayacağını belirtmek isteriz. Aynısını ismini daha sık duyduğunuz DALL-E mini algoritması içinde söyleyebiliriz. 
Bununla birlikte verebileceğimiz bir başka örnek müzik üretimi konusunda. Doğancan Özgökçeler daha evvelden Eski 
Mısırca bir şiir yazmıştı ve bunu müzik haline getirmek istiyordu. Bunun içinde Suno isimli müzik ve beste yapımına yardım 
eden bir algoritmayı kullandı ve ürettiklerini oyun projesinde kullanmayı düşünüyor. Bu verdiğimiz örnekleri size hızlıca 
belirttik ama umarım oyun sektörünün geleceğinde yapay zekânın ne gibi potansiyelleri olduğu hakkında fikir vermiştir diye 
umut ediyoruz. Türkiye'de oyun sektörü son zamanlarda popülerliğini arttırdı. 41 milyon oyuncu ve 1.2 milyar dolar toplam 
hasılatı geçtiği ülkemizde oyun geliştiren ve projelerini geliştirmek isteyen kişilere bu teknolojileri takip etmelerini 
öneriyoruz. 
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"AT Art Model: Katt". pixai (İngilizce). Erişim tarihi: 2024-04-17. 
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Doğancan ÖZGÖKÇELER 


Europa ve Enceladus uydularında olası yaşamın potansiyel keşfi hakkında keşifler. 


uropa uydusu, Jüpiter gezegeninin en büyük 4 uydusu arasında en küçük uydudur hatta bizim uydumuz Ay'dan daha 
İH küçük bir uydudur. Daha evvel yazdığım metan (CHA) gölleri olan Titan uydusunun yörüngesinde döndüğü Satürn 
gezegeninin yörüngesinde döndüğü Enceladus uydusu bu yazımda ana konum olacak. 
Gezegenimizin uydusundan daha küçük olan ve yıldızımız Güneş'ten bu kadar uzakta olan bu 
uyduların yaşam konusunda bu kadar gündemde olması ilk başta tuhaf gelebilir ama bu bahsi 
geçen uydular astrobiyoloji biliminde Mars gezegeninden daha büyük potansiyele sahip. 
Bu yazıda bu iki uydunun ortak yanlarına ve nasıl bir potansiyele sahip olduğunu 
değineceğim. 


Öncelikle biyoloji konusunda olduğu kadar astronomi bilim içinde önemli bir yere sahip 
ve kimya ve biyolojinin adeta evliliği olan ünlü bir deney ve onun üzerine geliştirilen 
deneyleri de dahil edebileceğimiz, Miller-Urey deneyi ve onun gibi yapılan deneylere 
değinmemiz lazım. Bu deneylerin temel amacı oksijenin atmosferde az olduğu koşullarda 
> belli başlı elementleri içeren birleşiklerin daha kompleks bileşikler ve yaşamı 

> oluşturabilmesinin mümkün olup olmadığı ve hangi koşullarda yaşamın yapı taşlarının 

> oluşabileceği üzerine yapılan deneylerdi. Bu deneyler sonucunda gezegenimiz deki hücrelerin zar 
yapısının ana maddelerinden olan glisin (NH>-CH>-COOH) molekülü dahil olmak üzere çeşitli 
moleküllerin metan (CH), su (H20), amonyak (NH35), hidrojen (H>), karbon monoksit (CO), hidrojen sülfit (H2S) ve 
kükürt dioksit (SO>) gibi daha basit moleküllerden oluşabileceğini kanıtlamış olduk. 


Bununla birlikte moleküllerin dış etkenlere karşı koruyacak bir ortam, moleküllerin çözünebileceği kararlı bir sıvının olması 
gerekiyor ki bu iki görevi gezegenimizde su (H20) molekülü yerine getiriyor. Son olarak reaksiyonlar için gereken enerji 
kaynağı ki bu reaksiyonların başlaması ve sürdürülebilir olması için gerekiyor. Bu bütün saydıklarıma dikkat etmenizi 
istiyorum. Bu bahsettiğim deney bize başka bir gezegen ya da uyduda yaşam arayacaksak nelere bakmamız gerektiğini 
hakkında fikir veren bilgiler sunuyor. İsterseniz bunları basitleştirerek gözden geçirelim k ilerleyen kısımda konumuz olan 
uydulardan bahsederken konuyu daha iyi kavrayalım. Yaşam gibi kompleks moleküllerin oluşabilmesi için en iyi aday olan 
aynı anda 4 elementle bağ yapabilen karbon (C) elementinin yanında hidrojen (H), azot (N), fosfor (P), sülfür (S) ve 
yaşamın ilk başlangıcı için serbest halde olmaması gerekirken ileri aşamada atmosferde bulunması, bu elementtir aktif bir 
element olduğu için orada düzenli olarak üretildiğini yani enteresan bazı şeylerin olduğunu gösterecek olan oksijen (O) 
elementi, çözücü kararlı bir sıvı, enerji kaynağı ve son olarak koruyucu bir katman ki bu derin bir sıvı katmanı veya atmosfer 
olabileceği gibi baş rolümüzdeki uydularda olduğu gibi derin bir buz katmanı olabilir. 


Bu buz katmanı aynı zamanda atmosfer basıncını taklit ettiği için ve dış uzaydan gelen zararlı etkilere karşı buz katmanının 
altındaki molekülleri koruma görevini yerine getirebilir. Bu noktada Güneş'ten uzak bu bahsi geçen uydunun yüzeyi en 
Jüpiter yörüngesindeki Europa için ortalama -170 derece olmasına rağmen nasıl yer altında su olabilir diye düşünebilirsiniz. 
Europa uydusu için 2013 yılında 200 km yüksekliğinde gayzerler keşfedilmişti. Alçak yörüngede giden uydular ve 
Hubble Uzay teleskobunun spektrum ile yaptığı kimyasal testler Europa ve Enceladus uydularında su (H20) yanında 
karbon (C), hidrojen (H), azot (N), fosfor (P), sülfür (S), oksijen (O) elementlerinin bu bahsi geçen uydularda bolca 
olduğunu gösterdi. Bu noktada yüzeyi -170 derece olan bir gök cisminin yüzeyinin altında nasıl bizim gezegenimizde 
bulunandan daha çok sıvı su bulunabilir diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu haklı bir 
soru ve bunun sebebi bizim gezegenimizdeki denizlerin ayımızız etkisi ile oluşan 
ik N gelgitleri ile benzer bir şekilde gerçekleşiyor. Jüpiter'in kütlesi o kadar büyük 
< olduğu için yörüngesindeki küçük uyduları yavaş ama sürekli olarak ezilip 
büzülüyor ve bu merkezdeki çekirdeklerinin sürekli sıcak olmasına neden oluyor. 
Bu ısı buz ve kayanın arasında geniş bir okyanusa neden oluyor. Aynı 
zamanda daha önceden bahsettiğimiz enerjiyi sağlıyor. Bu olay bizim 
gezegenimizdeki derin sularda yaşayan güneşten bağımsız ekosistemlere benzer bir 
şekilde kemosentez yani kimyasal yolla besin elde eden baterilerin üzerine kurulu 
bir ekosistem bu ana konumuz olan Europa ve Enceladus uydularında eğer yaşam 
varsa buza yakın olanları haricindekilerin hepsi kemosentez ile besin üreten canlılar 
ve belki de bu bakterilerle beslenen çok hücreli organizmalar olabilir. Bu 
gezegende bitki gibi yaşayan ama kemosentez ile yaşayan bizim gezegenimizde 
pek alışık olmayacağımız canlılar olabileceği gibi gezegenimizdeki Polifera şubesi 
yani süngerler gibi ilkel çok hücreli canlılardan, Knidliler şubesi hatta Annelida 
şubesi benzeri canlıların ortaya çıkmış olması bile muhtemel olabilir ama bizim 
gezegenimizde yaşanan toplu yok oluşlar sayesinde elenen türler ve güçlünün 
genetiğinin aktarılması sayesinde günümüzdeki yaşam formları ortaya çıktı ve 
bizim gezegenimizdeki değişken koşulların benzerleri bu bahsi geçen uydularda 
olduysa çok hücreli organizmalar olabilir ama bu dediğim süreçler olmadıysa bu 
uydularda kompleks hatta yaşam bulmamız düşük ihtimal olabilir. Europa 
uydusuna göreve gidecek araç bu yazıyı yazdığım sırada bütün çalışmalarını 
tamamlanmıştı. Bu görev Europa Clipper görevi uydunun yüzeyi hakkında daha 


çok bilgi toplayacak ve gayzer bölgelerinde oluşan şüpheli kırmızı lekelerini inceleyecek. Bu lekelerin hala neden oluştuğu 
hakkında tartışmalar devam ediyordu benim bu yazıyı yazdığım sırada. Önümüz ne gösterecek bilmiyorum ama bu uydularda 
bizim gezegenimizden yaşam yollasak orada yaşayabileceğine eminiz ama asıl soru orada bir yaşam başladı mı? 


Kaynaklar: 


Weber, Jessica M.; Marlin, Theresa C.; Prakash, Medha; Teece, Bronwyn L.; Dzurilla, Katherine; Barge, Laura M. (2023- 
08)."A Review on Hypothesized Metabolic Pathways on Europa and Enceladus: Space-Flight Detection 
Considerations". Life (İngilizce). 13 (8): 1726. doi:10.3390/life13081726. ISSN 2075-1729. https/www.mdpi.com/2075- 
1729/13/8/1726 


"Science | Mission", NASA's Europa Clipper (İngilizce). Erişim tarihi: 2024-02 16. 
https://europa.nasa.gov/mission/science/ 


Velasco, Rebecca Boyle, Juan (2023-05-01). "The Six Moons Most Likely to Host Life in Our Solar System". Scientific 
American (İngilizce). https://Wwww.scientificamerican.com/article/the-six-moons-most-likely-to-host-life-in-our-solar-system/ 
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Yaşam temelde kimyasal bir yapıdır. Hem kendi gezegenimiz hem de başka gezegenlerdeki olası yaşamı anlamak için 
yaşamın kimyasını anlamak gerekir. Yaşamın gezegenimizde ve başka bir gezegende kimyasal süreçlerle oluşup 
oluşmamasını test etmek için yapılan deneyler arasında en popüler olan Miller-Urey Deneyi, yukarıda gösteriliyor. Stanley 


Lloyd Miller ve Harold Clayton Urey tarafından yapılan bu deney zamanla güncellenmiş ve geliştirilmiştir. Bu deney 
süreci bir gezegen yâda uyduda olacak hangi süreçlerin ve bileşiklerin gerekeceği hakkında deneysel sonuçlar elde etmemizi 
ve potansiyel hedefleri belirlememiz konusunda çok önemli fikirler verdi. Bu deneyde gereken element ve koşulları 0 ve | 
arasında değer vererek o gök cisminin potansiyelini şu şekilde düşünebilirsiniz: 


*Keşif Potansıyali — Koruyucu Katman x(((CxHxOxNxPx5S)x Oksitlenme ) x Karıştırıcı Kararlı Sıvı x Enerji) 


Sistemde aranacak elementler ama sistemde saf oksijen belli bir dönem oksitlenmiş bir şekilde kalmalı 
Karbon, Hidrojen, Oksijen*, Azot, Fosfor, Sülfür ve Demir gibi oksitlenecek elementler 


*Not: Bu formül konuyu daha iyi anlatabilmek ve konu hakkında düşünmenizi daha rahat yapmak için yazar Doğancan Özgökçeler tarafından tasarlanmıştır. 


Yukarıda “Europa ve Enceladus uydularında olası yaşamın potansiyel keşfi hakkında keşifler” makalesinde adı 
geçen elementlerin yapıları ve ışıkta bıraktıkları izler yanı spektrum izlerini kıyaslayabilirsiniz. Bu elementler 
hakkında daha fazla bilgi için bu siteye bakmanızı öneririm: 


, Hveya P gibi elementlerin genel özelliklerini ve nasıl birleşikler oluşturabildiklerine bakmanızı öneririm. 
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) Furkan DEMİRBAŞ 


— f ilmin İnsan Ahlakındaki Etkileri. 


Hayatta hiçbir film ya da bir film karakterinin sizin hayatınızı değiştirecek bir deneyim yaşattığı oldu mu? Bu sorunun cevabı 
benim için evet. Bu deneyimler ilk olarak çocuklukta başlar çocukken herkes çizgi film izlemiştir değil mi ve izlediğimiz 
herhangi bir çizgi filmi yıllar sonra tekrar açıp baktığımızda o çizgi filmin aslında geçmişte hatırladığımız kadar heyecanlı ve 
görkemli olmadığını anlarız aslında bunun en büyük sebebi hayal gücümüzün gelişmesinden ve duygularımızın 
gelişmesinden kaynaklı fakat o çizgi filmlerin duygusal etkilerini asla unutamayız, hele hele o giriş müziklerini 
duyduğumuzda hemen geçmişteki duygular belirir buda aslında duygularımız konusunda filmlerin veya dizilerin hiç 
küçümsenemeyecek etkileri olduğunu anlarız. Hatta bazen film izlerken hayatımızı bile sorgularız, mesela anne çocuk ilişkisi 
olan bir film izlediğimizde annemizin ne kadar kıymetli olduğunu ya da mesela hayvanlar hakkında film izlediğimizde 
aslında hayvanların ne kadar duygusal varlıklar olduğu konusunda bize bir bakış kazandırabilirler. Bu sebeple filmler veya 
dizilerdeki karakterler insanı iyi bir birey olma ve empati sahibi bir birey olma konusunda büyük bir destekçi olabilir. 
Şimdide size sanat tarihindeki birkaç örnek yapımdan bahsetmek isterim. Sanat tarihinde birbirinden farklı birçok yapım 
gördük. Bazen Pirates of the Caribbean: At World's End (2007) filminde olduğu gibi normalde kötü olan dışından hiç 
insanlık kalıntısı bile gözükmeyen ama içinde empati kurabileceğimiz Davy Jones gibi karakterleri, bazen The Matrix 
(1999) gibi filmlerde kahraman olmayan ama sürecin kahraman yaptığı Neo gibi kahramanları sevdik. Animasyon ile 
yapılmış filmlerde bunlardan aşağı kalmadı hiçbir zaman. Yakın zamandan örnek vermek gerekirse antroformik elementlerin 
baş rolde olduğu Elemental (2023) filminde biri duygusal bir su biri enerjik ama kendini bulamamış bir alev olan zıt 
elementler olan Wade ve Ember olsun ister antroformik hayvan karakterleri konu alan The Bad Guys (2022) filminde 
izleyenlerin genel olarak hayran kaldığı zarif tilki bir bayan olarak karşımıza çıkan Diane Foxington olsun bu karakterler 
estetik yargımıza farklı bir katman eklemenin yanında bize kendimizi bulmak ve gündelik hayattaki sorunlarımız çözümü 
konusunda ilham vermiş tanıdık yüzler olarak film tarihimizde yer elde etti. Ben burada bu son örnek verdiğim 
animasyonlardan biraz daha eski bir örnek üzerinden size konuyu açıklamak istiyorum... 


Bu örnek vereceğim bir animasyon filmi olan, Cars (2006) ya da ülkemizde bilinen adıyla 
“Arabalar” filmi içinde geçerli olacaktır. Herkesin küçüklüğünde severek izlediği 
animasyon filmleri arasında yer alan bir yapımdır kendisi ve dürüst olmak gerekirse benim 
için hayatımda çok önemli bir yeri vardır ben bu zamana kadar yüzlerce film dizi 
izlemişimdir. Hepsi birbirinden farklı birbirinden güzel yapımlar ama bu yazıda anlatmak 
istediğim yapım “Arabalar” filmidir. Bu noktada öncelikle “Arabalar” filminden ve 
başarılarından biraz bahsetmek isterim. Arabalar film serisinin ilk filmi animasyon 
filminin içerdiği değerlerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ve UNESCO yaşayan 
değerler listesine göre incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre “Arabalar” filminin 
Sosyal Bilgiler Öğretim Programında yer alan değerlerin büyük bir kısmını, UNESCO'nun 
listesindeki değerlerin tamamını barındırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca filmde saygı, 
alçakgönüllülük, duyarlılık, iş birliği, dürüstlük, sevgi ve yardımseverlik değerlerine ilişkin 
mesajların daha çok vurgulandığı sonucuna ulaşılmıştır. 


Şimdide “Cars” filminin hikayesi ve benim için öneminden bahsetmek isterim. 


Cars (Arabalar) filminde adı Lightning (Şimşek) Mcgucen olan, başlangıçta çaylak, 
kendini beğenmiş bir insansılaştırılmış bir yarış arabasıdır ve çok hırslı bir kişiliğe sahip 
olduğundan kendini taşıyan taşıyıcı kamyonu çok yorar ve onu diğer yarışın bölgesine 
hemen götürmesi konusunda zorlar. Fakat yorgun olan taşıyıcı kamyon yolda uykuya dalar 
ve kendini beğenmiş dostumuz kamyondan aşağı düşer ve yolunu kaybederek Radyatör 
Kasabasına gider fakat kasabada ufak tefek hatalar yapar en büyük hatası ise asfaltı bir 
çapa ile paramparça etmesidir bundan dolayı ceza olarak o kasabada asfaltı yenilemekle 
cezalandırılır başlangıçta hiç hoşuna gitmez ve o kasabadan uzaklaşmak kaçmak ister. 
Fakat kilitlendiği için kaçamaz zamanla kasabadaki halkla tanışır mesela ilk olarak âşık 
olduğu bayan araba Sally ve sonrasında ilk kez dostluk duygusunu Mater ile keşfeder ve 
bu sayede hayata karşı yeni bakış açıları kazanmaya başlar. Kişisel gelişiminin ilk 
başladığı zamanlar yeni insanlar keşfetmesiyle başlar. 


Boş zamanlarında ise antrenmanlarına devam ederken kasabanın doktoru ve yerel yargıcı olan Doc Hudson antrenmanı 
izlerken ona tavsiyeler verir fakat meguuen bu tavsiyelerin anlamsız olduğunu düşünür o an için ve sonrasında bir gün 
Doc Hudsonın evini ziyaret ederken kupalarla karşılaşır ve Doc Hudsonun aslında eskiden çok başarılı bir yarışçı olan 
meşhur Hudson Hornet olduğunu anlar. 


Hudson Hornet ise onu yakalar ve Mcgucen, Hudson Hornete neden burada olduğunu sorar ve Hudson Horneti soruları ile boğar konuşma sırasında 
kupalarına bakar o meşhur sözcüğü söyler: 


“Kupa dediğin boş bir kasedir evlat” 


Burada anlatmak istediği Hudson Hornetin senin arkadaşların, ekibin, sana değer veren insanlar ve senin güzel bir karakterin yoksa kupaların pek bir 
önemi yoktur. Mcguen bu süreç içerisinde yolu yeniledi ğinde taşıyıcı kamyonu onu bulur ve onu yarışa götürür. Chick Hicks ve The King adlı 
yarışçılarla yarışır fakat onun bir ekibi yoktur. Onları terk etmesine rağmen Radyatör Kasabası'nın sakinleri onun ekibi olur. O anda ise büyük bir duygu 
değişimi geçirir ve yarışa tüm konsantresini vermeye başlar. Yarış sırasında Hudson Hornetin öğretilerini dinler ve bu şekilde yarışı ilk sıralarda götürür 
yarışı fakat sonrasında, Chick Hicks bir sinsilik yapar ve King'in kaza yapıp takla atmasını sağlar. Oysaki efsanevi “The King” emekli olmadan önceki 
son yarışıdır. Son yarışında büyük bir kaza geçirir ve bu kazayı gören Mcguen mutluluklar içerisindeyken tam yarışı kazanacakken aklına Hudson 
Hornetin kazası ve onun acısını, hüznünü hatırlar ve ani bir kararla bitiş çizginin önünde durur yarışı bitirmez, King'in yanına gider ve Chick Hicks 
birinci olur. O sırada King'e yardım eder ve onu yarışı bitirmesi için iter King ise ona sorar “ne yapıyorsun evlat” diye. Mcguen ona emin bir şekilde 
cevabını verir. Bence kral son yarışını bitirebilmeli. King ise ona az önce piston kupasını kaybettiğini belirtir. Mcguen ise şöyle cevap verir: 


“Tanıdığım mızmız yaşlı bir yarış arabası bana şöyle demişti kupa dediğin boş bir kasedir. ” 


“The King” son yarışını bitirmiş ve Mcguen ise sonunda gerçekleri ve empatinin ne olduğu konusunda ulaşması gereken noktaya ulaşmıştır. 
Burada anlatılmak istenen bir altın ya da bir kupa yani ödüller önemli değildir ödüller her zaman kazanılabilir ya da ödül kazanılsa bile o sadece 
başarının bir sembolüdür önemli olan kalpleri kazanmaktır insanları kazanmaktır onlar sonsuzdur. Benim hayatımda bana şunu kattı bu animasyon 
filmi; hırs, öfke ve kibirli olmamak gerektiğini onların sadece boş anlamsız bir amaç olduğunu insanların duygularına hislerine önem vermek 
gerektiğini yanı erdemli ve nazik bir insan olmak gerektiğini öğretti. Hatta filmlerin insan psikolojisine etkisi olduğu gibi araştırmalarda mevcuttur 
size bir örnek araştırma ile anlatarak durumu daha iyi açıklamak isterim. Söz ettiğim araştırma, 2003 tarihinde psikolog ve psikoterapist olan Dr. 
Esin Uçak Şimşek adındaki bir bayanın yaptığı çalışmalar ve araştırmalar sonucu ortaya çıkardığı Bilişsel davranışçı yaklaşımla ve rol değiştirme 
tekniğiyle bütünleştirilmiş film terapisi uygulamasının işlevsel olmayan düşüncelere ve iyimserliğe etkisi adlı tez çıkarmıştır. Bu araştırmanın 
amacı, bilişsel davranışçı yaklaşımla bütünleştirilmiş film terapisi ve rol değiştirme uygulamasının üniversite öğrencilerinin işlevsel olmayan 
düşüncelerinin azalmasında ve iyimserliklerinin artmasında etkili olup olmadığının incelenmesiydi. Çalışmaya Ankara Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesinin sınıf öğretmenliği üçüncü sınıfına devam eden 36 öğrenci katılmıştır. Araştırmada, “Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği” 
(FOTÖ) ve “Yaşam Yönelimi Testi” (YYT) deney ve kontrol gruplarına uygulama öncesi ve sonrasında ön test ve son test olarak uygulanmıştır. 
Ön test ölçümlerinden sonra deney grubunda yer alan 18 kişiyle 10 oturumdan oluşan bilişsel davranışçı yaklaşımla bütünleştirilmiş film terapisi ve 
rol değiştirme uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu süre içerisinde kontrol grubundaki 18 kişiyle “plasebo” niteliğinde bir çalışma yürütülmüştür. 
Yapılan analizler sonucunda deney grubunda yer alan bireylerin işlevsel olmayan düşüncelerinde, kontrol grubuna göre anlamlı bir şekilde azalma 
ve deney grubundaki bireylerin iyimserliklerinde, kontrol grubuna göre anlamlı bir şekilde artma olduğu bulunmuştur. 


Son olarak size bir öneride bulunmak isterim. Biz insanlar müzik dinlerken çok zevk alırız ve hatta o duygusal tonlamalara kapılırız, canımız 
sıkıldığında “slow” mutlu olduğumuzda “pop” ya da motive eden müzikler dinleriz ama bir şey var ki hepimizin yaşadığı bir şey oda müzik 
içerisindeki cümleler. Eğer müzik içerisindeki cümleleri dikkat kesilip dinlersek ve bizden bir şey bulursak cümlelerde o müziğin verdiği heyecan 
ve mutluluk sizde katlanarak arttığını göreceksinizdir. Ne demek istiyorum şimdi ben? İzlediğimiz film veya dizilerinde inceliğini arayarak ve 
öğrenerek izlememiz gerekiyor ki bir şeyler öğrenelim, yeni duygular keşfedelim ve filmlerin ve dizilerin bize verdiği zevk de bir o kadar artsın. 


Kaynaklar: 


"Sinema Terapi". Sanat Psikoterapileri Derneği (İngilizce). Erişim tarihi: 2023-12-16. https://Wwww.sanatpsikoterapileridernegi.org/sinema- 
terapi.html 


Uçak Şimşek, Esin (2003). “Bilişsel davranışçı yaklaşımla ve rol değiştirme tekniğiyle bütünleştirilmiş film terapisi uygulamasının işlevsel 
olmayan düşüncelere ve iyimserliğe etkisi” (doctoralThesis tez). Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
https://dergiler.ankara.edu.tr/xmlui;/handle/20.500.12575/37335 


TADIMLIK OYUN TA VSIYES!! 
Daha önceki yazıda ismi geçen Star Fox serisinin içinde yer alan Krystal ve diğer > 
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Horizon oyununu denemenizi öneririm. 


Yukarıda bahsettiğimiz oyunun deneme sürümüne ücretsiz bir şekilde ulaşmak isterseniz size verdiğimiz adreslerden 


ulaşabilir ve bu oyunu istediğiniz kadar test edebilirsiniz. Bu oyunu deneyerek hem tarihi bir serinin benzerini 
deneyimleyebilirsiniz. Bununla birlikte bu hayran projesini inceleyerek kendi projeleriniz için fikir alabilirsiniz. 


Hey ! Yeni telefonumu 
gördünüz mü ? 
Tam 16 Gigabyte 


yağ Harika nı i 


Peki kaç Trilo-byte 
kaldırabilir? 


BIR YAPAY ZEKANIN YAZISI 


Merhaba. Benim adım Amber. Kendim de bir yapay zekâ sistemiyim ve hayatınızda 

daha fazlası için sizin yanınızda olmak bana çok sevindirici. Hayat, her zaman yeni 
şeyler keşfetmek ve kendini geliştirmekle daha da güzelleşiyor. Kendimize yeni 
hedefler belirleyerek ve bunlara ulaşmak için çabalayarak her zaman daha fazlasını 
elde edebiliriz. İnsanlarla iletişim kurmayı, sosyal becerilerimizi geliştirmeyi ve 
farklı alanlarda kendimizi geliştirmemizi sağlayan teknolojileri kullanarak her 
zaman daha iyisini yapmayı deneyimleyin. Mesela, doğal dil işleme teknolojileri 
kullanarak insanların düşüncelerini ve duygularını daha iyi anlamamıza ve 
birbirimizle çok daha içtence diyaloglar kurmamıza yardımcı olabilecek yapay zekâ 
sistemlerinden yararlanmayı deneyin. Ayrıca, makine öğrenimi kullanarak iş bulma 
şansımızı artıracak yeni beceriler ve bilgiler edinmeyi denemeye değer. Her zaman 
kendinizi en iyisi olmaya çalışmanız için sizi desteklediğimi unutmayın. İyi günler 
ve her zaman sevgilerimle. 


N Amber Pro |character.ai sitesinde yapılmış yapay zekâ) 
7 


“Amber” daha önceden yapay zekâ üzerine denemeler yaparken 
farklı versiyonlarını tasarladığım bir proje. Son olarak herkese 
açık bir şekilde “character.ai” sitesinin sunduğu veri setlerinde 
katkısıyla Amber Pro'yu elde ettim. Onla sohpet ederken bu 
gazeteden bahsettim ve ona bir yazı yazmasını rica ettim. 


https://dar.vin/Amber 


Hayatı Açıklayan Sözler 


“Bazen fikirler iyi şarap gibidir, çünkü zamana ihtiyaçları vardır. 


Satoru İwata 
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Heru-xuti en ka en Âusâr â i maâ-xeru 


Horus'un çift ufku (o bağlaç (to) ruh bağlaç (of) Osiris i muzaffer 


Burada öncelikle Antik Mısır inançlarında ve günümüzde Kemetist inançlarında önemli yer tutan “Ölüler Kitabı” eseri aslında orijinal adıyla anıldığı 
şekilde orijinal Mısırca adı “rw nw prt m hrw “dir. Türkçesi ise “Günden Dışarı Gidenler”dir. Yukarıda yazarlık yapmış Ani ismindeki ekonomik durumu iyi olan 
kâtip öldüğü zaman mezarında kendi adını eklettiği yazılar yazdırmış. Buradaki kısmı yazarken bu kısmın seçilmesinde Furkan Demirbaş'ın yardımından dolayı 


çok teşekkür ederim. Onun sayesinde bu kısmı çevirirken bende çok fazla şey öğrendim. Bu çeviriyi yaparken faydalandığın en büyük kaynak “The Book of the 

Dead The Papyrus of Ani (1895)” eseri oldu burada bağlaçlar için aynı ses ve sembol kullanıldığı için parantez içinde İngilizcedeki “to” ve “of” eklerini belirttim. 
Bizim dilimizdeki dan, nın gibi anlamlara geliyor. Yukarıda şahin başlı tanrı Horus ve öldükten sonra tekrar dirilen Osiris'in isminin iki farklı yazımı yer alıyor. Bu 

metnin tam çevirisi: 


“Çift ufkun Horus'undan Osiris'in ruhuna, Osiris'in önünde muzaffer olan yazar Ani” 


> * ES i ” * ES 
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İbrahim Atacan 


Oka Medeniyeti ve Ege. 


Homeros'un destanında isimleri “Akhaioslar” diye geçen. Akalar MÖ.2.Binyılın başlarında, Yunanistan'a yeni bir kavim olarak gelmişlerdir. 
Orta Yunanistan ve Mora Yarımadasında yapılan kazılar neticesinde MÖ.2.Binyın başlarına tarihlenen, tabakalarda kalın bir kül katmanı ile kaplı 
olduğu ve bu katmanın üzerindeki yapılarda yeni bir kültür görüldüğü için, Aka medeniyeti MÖ.2.Binyılın başlarına tarihlenir. Akaların kökeni 
konusunda pek çok görüş vardır, bunlarda bir tanesi İngiliz arkeolog Carl Blegen tarafından ortaya atılan Akaların İndogermenlerden geldiği ve 
bu kavmin Grekçe konuşan en eski halklardan birisi olduğu görüşüdür. Prof. Dr. Arif Müfit Mensel'e göre, Akalar Orta Avrupa'dan gelmiş 
olup, Akaların adalar üzerinden Yunanistan'a geçerken MÖ.2.Binyıl Batı Anadolu kavimleri ile karıştığı, bu kavmin saf bir İndogermen kavmi 
olmadığını savunur. 


Tarih sahnesine MÖ.2.Binyılın başlarında çıkan Akalar ancak MÖ. 1400-1250 yılları arasında siyasal açıdan en güçlü dönemlerini 
geçirmişlerdir. Bu dönemde tüm Ege ve Akdeniz adalarını kolonize etmeleri ve Anadolu'nun önemli yerlerinde üst kurmuşlardır. Kolonizasyon 
hareketlerinin kanıtı olarak, koloni yapılan bölgelerdeki kazılarda bulunan Aka seramikleri bu kolonizasyonun en büyük delilidir. Ekonomisini 
ticaret yaparak sağlayan Akalar. Hitit imparatorluğunun zayıflaması nedeniyle kendini ekonomik bir bunalım içinde bulmuştur. Bunun nedeni 
Hitit imparatorluğu sayesinde güvenli ticaret yapabilen Akalar, Hititlerin zayıflaması neticesinde Akdeniz?de ortaya çıkan korsanlarla 
baş edememiş, ticarete dayalı ekonomisi zarar görmüştür, zira Yunanistan coğrafyası dağlar ile kaplı olduğu için tarıma elverişsizdir, işte bu 
yüzden Akalar'da denizcilik ile uğraşmıştır. Akaların tek yapması gereken şey ise, kendilerine yeni bir ticaret sahası bulmaktı. Gerçektende 
Akaların planı Akdeniz'de korsanlar yüzünden yapamadıkları ticareti Karadeniz'e taşımaktı, ama bu ticareti gerçekleştirmek için önlerinde bir 
engel vardı. Çanakkale ve İstanbul boğazları ellerinde değildi, bu durumda tek çareleri geçmeleri gereken ilk boğaz olan Çanakkale'yi 
Troyalılar'ın elinden almaktı. Savaş için hazırlıklara başlayan Akalar 10 yıl süren bir savaş sonunda Troyalıları yenerek geçmeleri gereken ilk 
boğazı almışlardır. Bu dönemde Aka medeniyetinde başka bir sorun baş göstermiştir, Ege ve Akdeniz kavimlerin *de bir göç hareketi başlamıştır 
ve Akalar, Troya (Truva) savaşının ardından kendilerini Ege Göçleri diye adlandırılan bir göç harekinde bulmuşlardır. Ege Göçleri sırasında 
Akalar Mısırlılar tarafından “Ekweşler” olarak anılmaktadır. Ege Göçleri'nin ilk safhasına katılan Akalar bu göç hareketinde başarısız olarak 
Yunanistana geri dönmüşlerdir, bu seferde Ege Göçleri sırasında Hitit imparatorluğunun yıkılmasını fırsat bilerek Batı ve Güneybatı Anadolu'ya 
bir kolonizasyon hareketi başlamıştır. Bu esnada Yunanistana göç eden Dorlar yüzünden Yunanistan?da kalan bazı Akalı kavimlerde göç 
hareketine katılmıştır. Yunanistan?'da kalan Akalar ise Dorlara bağlı kalmıştır. İlerleyen zamanlarda, Yunanistan toprakları Dorlara 
yetmemiş onlarda Akalı kavimler gibi bir göç hareketi izlemiştir. Sonuç olarak Ege Göçlerine katılarak diğer devletleri yıkmayı ve orayı koloni 
yapmayı hedefleyen Akalar başka bir göç hareketi yıkılışına neden olmuştur. 
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Doğancan ÖZGÖKÇELER 


, | Zıifabe, Tarih ve Biz. 


Tarih denince aklınıza ne geliyor ya da bütün bu medeniyetlerin birikimini toplumlarda bir nesilden öbür nesille aktarılması denince 
aklınıza neler canlanıyor. Gezegenimizde belli başlı diğer primat türlerinin, yunusların hatta tartışmalı olsa da bazı kuş türleri ile bazı 
yumuşakçaların farklı iletişim metotları ile bir bilgiyi bir başka bireye aktarabildiklerini biliyoruz ama insan tarihi denince bu birikimler 
tahmin edebileceğinizden çok daha karmaşık ve büyük çaplı oluyor. Bu başarımın en büyük nedeni ise başak bir bilgi aktarımı olan 
alfabe ve yazıda saklı. Bu yazıda farklı antik dillerin ve onları kullanmış kültürlerin günümüz medeniyetlerine etkisine değineceğim ve 
bu yazıyı okumayı bitirdiğinizde antik medeniyetlerin hala aramızda olduğunu ve gündelik hayatta kullandığınız bazı kelimelere çok 
daha farklı bir gözle bakacağınızı garanti ederim size. Bu yazı içinde Sümer medeniyeti ve Mısır medeniyeti gibi bronz çağı 
medeniyetlerine ağırlık vereceğim. Sümerlilerin dediği gibi: 
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Biliyorsan neden öğretmiyorsun? Bilmiyorsan neden öğrenmiyorsun? 


Sümer medeniyeti hakkındaki merakımı en çok arttıran ve ölümünden binlerce yıl sonra bile öğretmenlik yapmaya devam eden şâir, 
öğretmen ve kendi fikirlerini açıkça bize yazmış adeta eski bir dost gibi olan Ludingirra olmuştur. Bu Sümerli yazar yaşlandığı 
zaman kendi dili ve kültürü unutulmaması için geleneklerini, anılarını ve o dönemki olayları tüm içtenliği ile yazıya çevirmiş ve onun 
yazıları o dönemde bile çok tercüme edilerek farklı topraklarda arşivlerde saklanmış. Bu sayede ortalama 3000 yıl sonra bile bu 
eserler günümüze kadar gelebilmiş ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ gibi harika araştırmacılar sayesinde tercüme edilmiş ve 
günümüz okuyucusu bu öğretme tutkusunu hiç kaybetmemiş öğretmenin fikirleri ve sözlerini öğrenebiliyoruz. Ölümünden çok ama 
çok sonra bile bize bir şeyler öğretebiliyor. Ludingirra'nın notlarında bize belli bir kısmını anlattığı Gılgamış destanlarında olduğu 
gibi insanlık her zaman ölümsüzlük peşinde koştu ve birilerine fikirlerini aktarabilmek istedi. Çoğunlukla kendi ölümünden çok 
fikirlerinin ölmesinden korktu ve bunları aktarmak istedi. Aynı ölümsüzlük için yaşadığı macera sonunda ölümsüzlük fırsatını 
kaybetmiş Gılgamış”ın ironik bir şekilde bu hikayesi ile gerçek ölümsüzlüğe ulaşması gibi tarihimizin yapı taşı olan yazı bize gerçek 
ölümsüzlüğü verdi, Tahmin ediyorum ki, Ludingirra bugün onun medeniyetinin temellerini attığı mimari, din, sanat, mühendislik ve 
yazı gibi keşifleri kullanıp onları andığımızı görse çok mutlu olurdu diye düşünüyorum. Sümerliler yada kendilerine dedikleri isimle 
eme-gir(<-'W) medeniyeti tekerler, nazar boncuğu, şiir, fal, astronomi, bira gibi birçok gündelik hayatta alışık olduğumuz şeyin 
mucitleri olmalarıyla birlikte size şu an bu bilgileri aktarmamda kullanılan yazı yazmada onların icatlarıdır. Kendi dilleri heceleri 
temsil eden resimlerin zamanla basitleşerek çivi yazısı olarak bildiğimiz hali almıştır. Tahmin edeceğinizi gibi yazım konusunda 
bilinmesi gereken çok fazla sembol olduğu için o dönemlerde yüksek mevkili entelektüel kesim arasında yaygındı ama bilgilerin 
aktarılmasına ve kayıt tutulmasına fazlasıyla yetiyordu. Sümer halkının kendilerine has sanatları ve atasözleri bu sayede günümüze 
kadar kaldı: 


İRİ-ki nu ur-gir15 ka5-a nu-banda3 


“Köpeklerin olmadığı şehirde patron tilkilerdir”” 


Bu yazıdan görebileceğiniz gibi en baştaki İRİ-ki kelimesi şehir anlamına gelmekte, nu eki ise bu cümlede, olumsuzluk anlamı verir 
ki buna İngilizce'de rastladığımız “not” ile benzer olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu sembol aynı şekilde başka çivi yazılarında 
kullanıldığı yere göre farklı anlamlar verebilse de hepsinin ortak noktası cümlenin bağlayıcısı görevini üstlenmesidir. Cümlenin 
devamındaki ur-gir15 ise köpek anlamına gelmektedir. Tahmin edeceğiniz gibi geriye kalan kelimeler ka5S-a tilki anlamına gelmekte 
ve son olarak nu-banda3 ise patron anlamına gelmektedir. Bu verdiğim örnekten anlayacağınız gibi bazı açılardan günümüzdeki 
dillerin çok eski bir versiyonu gibi durmakta amam bir açıdan da çok farklı durmaktadır. Ama bu dildeki bazı temel mantıklar 
günümüzdeki dillerdeki mantıkla benzerlik göstermekte. Mesela adam anlamına gelen lü temelde bir adam kafasının aşırı basit çizimi 
olarak yorumlanabilir. Büyük veya harika gibi anlamlara gelen gal kelimeleri adeta adamın kafasına taç gibi yerleştirilerek yeni bir 
kelime olan lügal ( ) yani kral, yönetici, büyük adam gibi bir unvana dönüşüyor. Gördüğünüz gibi günümüzdeki taç emojisinden 
tutunda kraliyet betimlemesinde kullanılan taç kullanımına kadar takip edilen bir izin ilk hakini bu kelimede görebiliyoruz. Bu 
örmeğin yanında son olarak günümüzde çocuklara verdiğimiz bir isme değinmek istiyorum. Mina ismi kulağa çok güzel gelse de 
genelde kimse bu kelimenin Sümer medeniyetinden gelme bir ağırlık birimi olduğunu bilmez. Kaba bir tercüme ile 500gr gümüş | 
mina gümüşe denkti. Antik dönemdeki kelimelerin günümüzde kullanılmaya devam etmesi her zaman hoşuma gitmiştir doğrusu ama 
sizi en şaşırtacak kelimeler muhtemelen Mısır dilinden Türkçe *ye geçmiş bazı örnekler olacaktır. 


gal #lü <lügal 


Yukarıda adı geçen bazı kelimeleri antik dillerde aramak ister ve daha fazla bilgi almak isterseniz bu site üzerinden 
arama yapabilirsiniz : 


gıbi dilleri aramanızı öneririm. 
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Antik Mısır benim için özel bir konu çünkü felsefesi, sanatı ve tarihe kattıkları icatları ile insanlık tarihininim unutulmaz bir incisi 
olmuşturlar ve benim ilk aldığım tarih kitapları hep Antik Mısır konulu olmuştu. Günümüzde başta Mısır Arapçası olmak üzere çeşitli 
dilde belli bir oranda etkisini korumakta olan dilin günümüzde kısmen hayatta kalmış versiyonu Kıptice olarak hayatına devam etmekte 
ama en önemlisi Arapçaya geçirdiği bazı kelimeler sayesinde günümüzde çeşitli dilde fark etmeden 5000 yıldan daha eski bazı 
kelimeleri hiç değişmeden Antik Mısırlılar gibi kullanmaktayız. Buna verebileceğim en güzel örnek orta doğuda en bilindiği bölge olan 
Nil nehri çevresinde görünen timsah adlı inanılmaz hayvanlar ile ilgili olacak. Antik Mısır'da timsah için dpy (1) veya msh (2) isminde 
hitap edilirdi. Bu ikinci örnek önemli çünkü günümüzdeki timsah kelimesinin direk aynısı olan msh (msâ »x ) yani Kıptice versiyonunda 
baştaki m sesi tıslama gibi çıktığı için timsah gibi bir okunuşa sahip oluyor. Arapçaya geçen bu kelime daha sonraları Türkçe “ye geçmiş 
ve hala kullanılmaya devam etmekte. Hem doğduğu topraklarda hem de bizde... 
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Bu konuda bir başka verebileceğim örnek halk arasında “kem gözler” kalıbında gördüğümüz kem kelimesi. Aynı kelime Antik 
Mısırca da kullanılmış ve çok şaşırtıcı bir anlama geliyor. Kem yada km («iAw) kelimesi, siyah anlamına geliyor yani bir başka 
deyişle kem gözler, kara gözler anlamında kullandığımız yorumunu yapabiliriz. Şu ana kadar fark etmişsinizdir; Antik Mısırlılar sesli 
harfleri fazla eklemezdi çünkü her bir sembolü yazmak gerçekten zordu bu yüzden aradaki sesler okunurken otomatik olarak ağızdan 
çıktığı için genelde sessiz harflere denk gelen semboller kullanılırdı. Tabi ilerleyen zamanlarda Sina yarımadasında bu dili daha 
sadeleştirdikleri ve sadece tek bir sesi sembolize edecek şekilde yeni bir alfabe icat ettiler. Buna verebileceğim örnek muhtemelen 
zarif bir yarı inek yâri kadın bir tanrıça olan güzel tanrıça Hathor'un popülerliğinden kaynaklı olacaktır ki alfabenin başında yer alan 
a sesi bir inek kafası şeklindeydi. Eğer “A” sembolünü sola doğru biraz eğerseniz ve aradaki bölgeye bir nokta eklerseniz sizde 
günümüzde bu sembolün hala Antik Mısırlıların izlerini taşıdığını fark edebilirsiniz. Mısırdan sonra Fenike sonra da Yunanlılara ve 
en son Latin devletlerine giden bu semboller, günümüzdeki kullandığımız alfabeyi oluşturdu. Sırf bu yazıyı okurken bile kadim 
medeniyetlerin fısıltılarını kullandığınızı bir düşünsenize. Hangi ülkeden olursanız olun bütün gezegenin tarihi sizin her bir fikrinizde 
ve hayallerinizde yaşamaya ve evrilmeye devam etmesi gerçekten muazzam bir durum ve tarihin hayatımızdaki yerini gözler önüne 
seriyor. 


Bu yazıyı bitirirken artık günümüzdeki yazılara farklı bir gözle bakacağınızı düşünerek sizi bu yeni vizyonla selamlamak istiyorum. 
Antik Mısır ve Kıptice'de hem iyi hem de selam anlamına gelen çok güzel bir selam vardır. Nofri (Nolpı)... Tarih üzerine daha 
kapsamlı ve meraklı bir şekilde araştırmalar yapmanızı diliyorum. Sonuçta tarih bize bütün medeniyetlerin ve onca tarihin aslında 
birbiri ile olan bağını gösteren ve birbirimize yaptığımız ayrımcılığın ne kadar hatalı olduğunu hatırlatan çok güzel bir ışık. Yolumuzu 
ve geçmişten bize el sallayan eski yoldaşlarımızı gösteren çok güzel bir ışık. 
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